Dankbare herinnering aan

De heer Het is moeilijk te aanvaarden
O dat je weg bent van deze aarde
mer Altijd bezig met van alles

VANNIEUWENHUYS EN Altijd klaar om te helpen

Geslaagd ben je in je leven

echtgenoot van Zachtjes ben je weggegleden
. We gaan je missen
Ria WILLEMAERS en je nooit vergeten

Je hebt voor altijd

Geboren te Drieslinter .
een plaatsje in ons hart

op 21 maart 1945.

Overleden te Tienen
op 15 mei 2015.
De familie dankt u
Even voor uw aanwezigheid en gebed
Even een visioen Uw medeleven is hen een troost
heel even terug naar toen
en samen met jou nog iets beleven

Begrafenissen en druk Permentier,
Al was het maar heel even. grafe

Kumtich - Tienen - Wommersom
Didier 0479.946.942 - Christophe 0474,346.862




